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De Olmenhorst 
Veertig jaar na de bevrijding, op 5 mei 1985, kwam een gezelschap bijeen op De Olmenhorst. Op de gevel 

van de ‘groene villa’ werd een bronzen plaquette onthuld met de volgende tekst: 

’Van september 1944 tot het 

einde van de oorlog 1940-1945 

was De Olmenhorst het 

hoofdkwartier van de 

Binnenlandse Strijdkrachten, 

district Haarlemmermeer en 

omliggende gemeenten. De 

schuren dienden als berging voor 

‘s nachts uit vliegtuigen gedropte 

wapens en als oefenruimte voor 

het verzet. Dit huis bood een 

schuilplaats aan door de vijand 

vervolgde en gezochte 

Nederlanders en neergeschoten 

geallieerde vliegers.’ 

 

Het begin van de oorlog, de eerste onderduikers  
Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940 veranderde aanvankelijk waarschijnlijk 

niet veel op De Olmenhorst. Twee maanden eerder was Govert hertrouwd, nadat zijn eerste huwelijk in 

een echtscheiding was geëindigd. In april 1941 werd een zoon geboren, Steven.  

Naar het schijnt zijn wel korte tijd Duitse officieren en soldaten op de boerderij ingekwartierd geweest. 

Deze waren echter op doorreis, zo valt op te maken uit de anekdote over een van de Duitse officieren, die 

zich uitgebreid met Govert onderhield. Govert beheerste door zijn achtergrond de Duitse taal volkomen. In 

het gesprek toonde de officier zijn agenda en liet zien dat hij een afspraak had om te verschijnen op een 

bepaalde datum, op dat en dat uur, in dat en dat hotel in…. Londen! De Duitsers waren nog overtuigd van 

hun eindoverwinning. Een andere anekdote verhaalt over paarden die ook, met hun verzorgers, op de 

boerderij waren ‘ingekwartierd’. Die verzorgers waren echter niet zo netjes als de zetbaas, ‘Baas’ de Jonge, 

wel wilde. Op zekere dag stond een emmer niet op de juiste plaats. Baas de Jonge schijnt deze, om de 

Duitse stalknecht een lesje te lezen, met zo veel kracht op diens hoofd te hebben geslagen dat het zink brak 

en de Duitser verbouwereerd tegen de binnenkant van de emmer aankeek! 


